Beste natuurvrienden,

vreemde tijden bij NVO... voor een allereerste keer was er zowel op zaterdag als op zondag een wandeling en,
nog vreemder, op zondagnamiddag kwam helemaal niemand opdagen (c’est du jamais vu hee zeg). Dat Ciara
toen al met zo’n 9 beauforrekes over het strand raasde zat daar vast wel voor iets tussen. Maar niet getreurd,
ook een gids zit bij stormweer al eens graag in zijn luie zetel. Op zaterdag 08 februari en op zondag 09 februari
wandelden respectievelijk 11 en 13 NVO-ers door de duinen en over het strand van Raversijde. De
tegenstelling was groot, op zaterdagmorgen was het bijna
windstil, op zondagmorgen waaiden we bijna uit ons vest.

Na de start aan het duinenkerkje trokken we de duinen in. Hier
valt het heel sterk op hoeveel oppervlakte wordt ingenomen

door exoten, zeker meer dan de helft. Vooral Boksdoorn,
' Rimpelroos en Bezemkruiskruid vielen op. Joost wist ons uit
ervaring te vertellen dat de bestrijding van die exoten hard labeur
is dat niet altijd de gewenste resultaten oplevert. We bekeken in

de duinen ook paddenstoelen, slakken en winterannuellen (en ja,
dat is kleiner dan e keun) en vooral op zondag profiteerden we zo wat van de beschutting tegen de wind.

Uiteindelijk bereikten we dan toch het strand. Op het stuk tussen Mariakerke en Raversijde mag moeder
natuur al een paar jaar haar ding doen en ja hoor, de duintjes liggen er al flink hoog. Deze natuurlijke aangroei
van duinen werkt niet overal aan onze kust maar waar
het wel werkt zou het toch moeten de standaard
worden. Het viel echter ook hier op dat er tussen de
strandduintjes en de dijk flink wat zand (recent) was
aangevoerd. Wie weet, ooit zien de verantwoordelijke
instanties toch nog het licht... hoop doet leven.

Verder dan maar weer richting waterlijn. Bij het zoeken
naar aanspoelsels kun je kiezen tussen de hoogwaterlijn
en de echte overgang tussen water en zand. Zeker bij
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opkomend water kunnen we het tweede aanbevelen. De
zee brengt daar telkens nieuw materiaal naar het strand dus je hebt meer kans op levende (of toch heel verse)
organismen. Ook deze keer konden we wel het één en ander vinden en bespreken. Dat er dan vaak gegoocheld
wordt met lange en vreemde soortnamen is geen verrassing. Klein voorbeeldje: we vonden oa kolonies van
het Breedbladig mosdiertje, een soort die vroeger Bladachtig hoornwier werd genoemd...

Eindelijk (voor sommigen niks te vroeg) werd het dan tijd om na te bespreken bij een warm drankje in het
steeds gastvrije Vayamundo. De zondag viel er daar een extraatje te sprokkelen want Marijke verzamelde voor
de wandeling heel wat verse Winterpostelein en maakte daarmee maar liefst 2 liter Winterposteleinsoep:
supergezond en heeeeel lekker, bedankt hee zeg... Wie weet een eerste stap naar een echte kruiden-workshop
(neenee, je kunt je nog niet inschrijven).

Meten is weten... we noteerden dit kalenderjaar al 134 verschillende soorten. Sedert de NVO-start begin 2017
zijn dat al 911 verschillende soorten geworden. Bij elk verslag voegen we 12 foto’s met een woordje uitleg
waarbij we proberen steeds andere soorten in het spotlicht te zetten, zo passeerden al 757 verschillende
soorten de revu. Je kunt al die foto’s en tekstjes ook bekijken in samenvattende excel-bestanden, te vinden
op onze site via deze link : https://nvosite.com/bestanden/

Je kunt er ook alle vorige verslagjes vinden : https://nvosite.com/archief/

Het woeste weer maakte fotograferen zeer moeilijk maar toch bereikten wat beelden de NVO-redactie,
bedankt Natacha en Carine. Zo werden toch nog een viertal extra pagina’s aan het verslag toegevoegd. Op
internet vind je miljoenen mooie natuurfoto’s maar foto’s die de dag zelf werden gemaakt blijven toch altijd

iets leuker en interessanter.


https://nvosite.com/bestanden/
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Veel wilde planten zijn eetbaar, maar nog leuker wordt het als ze
ook voedzaam en (niet onbelangrijk) ook lekker zijn. Onze NVO-
herboriste wist niet enkel te vertellen dat deze plant een superfood
is, ze had ook nog een volledige thermos soep mee, gemaakt van
vers geplukte Winterpostelein. Lekker, heel lekker... (foto : JaVa)

Op deze pagina's kiezen we er meestal voor om de soorten zo duide-

lijk mogelijk weer te geven. Maar de foto hierboven (niet tijdens de
wandeling gemaakt) is sterk vergelijkbaar met het beeld dat we
zondag door onze verrekijkers te zien kregen. Na heel wat overleg
besloten we dat het Groenlingen moesten zijn. Wel wat vreemd om
deze soort op het strand te zien. (foto : waarnemingen.be)

Verwarring alom bij de naamgeving van deze (eetbare) slak die bij

ons veel voorkomt maar in feite van Zuid-Europese oorsprong is.
De Segrijnslak wordt ook wel Kleine wijngaardslak genoemd of
Petit gris in het Frans. In Spanje worden ze in marktkraampjes
verkocht en dan roept de verkoper "Caracoles"... volg je nog???
(foto : waarnemingen.be)
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"Aha, Fluitenkruid..." hoor je heel wat NVO-ers al luidop denken
maar nee hoor, bij deze voorjaarsbloeier zijn zowel de bladeren
als de bloemen een stuk fijner. De plant staat heel graag in de
duinen en heeft een duidelijke, scherpe (maar niet onaangename)
geur en zo kom je uit bij Fijne kervel. (foto : waarnemingen.be)

Het hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn. Deze soort herkenden we al
aan zijn korte, twinkelende liedje nog voor hij in zicht kwam. Een
Heggenmus kiest als zangpost vaak een plaatsje bovenop een
struik. Dan vallen ze ook goed te bekijken (en te fotograferen) en
zie je duidelijk de (blauw)grijze kop.(foto : waarnemingen.be)
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Een stuk kleiner en veel voorkomend in de duinen is deze Bolle

duinslak. Hij lijkt met zijn lichte en donkere banden wel wat op de
Gewone tuinslak maar de schelp is platter. Op de zijkant van de
eerste winding is geen kiel (een soort naad) te zien die met de
winding meedraait. Zo zie je het verschil met de meestal ook veel
blekere Zandslak. (foto : waarnemingen.be)



~ ) Ook dit Deens lepelblad is een winterannuel. Het komt voor tot
Mag het even wat moeilijker? Kleine veldkers is een éénjarige heel ver in het Noorden, zelfs tot op Spitsbergen. Omdat ze zeer

plant m.aar voIg.t een bljzon(.i.ere strate.gle. Omde droge en war.me veel vitamine C bevat was ze vroeger belangrijk voor zeevaarders.
zomer in de duinen te vermijden ontkiemt de plant al in het najaar Vers fruit of verse groenten meenemen was toen niet echt een
en vormt zijn bloemen en zaden heel vroeg in het voorjaar. Zo'n optie en om scheurbuik te vermijden was het belangrijk om te
plant noemen we een winterannuel. (foto : waarnemingen.be) weten waar je wel vitamine C kon vinden. (foto : JaVa)
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Helaas moeten we het tijdens veel wandelingen vaak hebben De Gewone zeeappel is een zee-egelsoort die ook bij ons voor de
over de exoten, soorten die van ver (soms bewust) door de mens kust leeft. Zee-egels behoren net als zeesterren tot de stam van
werden aangevoerd. Vaak gaan die soorten dan in concurrentie de stekelhuidgen. Met wat fantasie zie je in een zee-egel nog een
om voedsel en plaats met onze eigen soorten. Zo verdringt deze zeester die, met de voetjes naar buiten (de onderkant dus), is
Amerikaanse boormossel langzaam maar zeker onze inheemse dichtgeplooid. Op deze foto zie je tussen de stekels door

Witte boormossel, die nu al zeldzaam wordt. (foto : CaVa) trouwens nog van die voeties. (foto : seawater.no)
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Als we kolonies vinden van hydoiden of van mosdiertjes dan vertel- De Gewone heremietkreeft (zoals op de foto links) kregen we niet
len we altijd dat daar zeer kleine diertjes in leven met vangarmpjes. te zien maar wel deze Kleine heremietkreeft. Het verschil tussen
Zeerasp is zo'n kolonievormer maar als je ze op het strand vindt zie beide heremietkreeften? Bij de Kleine heremietkreeft is de

je alleen maar een ruwe donkergrijze korst. Op deze foto zie je hoe linkerschaar groter dan de rechter. Bij de Gewone heremietkreeft

zo'n levende kolonie eruitziet. (foto : waarneming.nl) is dat net andersom. (foto : waarnemingen.be)



Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er is (zoals steeds) een herkansing mogelijk want op zondag 23 februari staat er opnieuw een
boeiende activiteit op de kalender. (de info-mail valt in je mailbox op maandag 17 februari)
Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :

Sinds begin 2017 organiseert NVO elke maand 2
natuuractiviteiten.

NVO staat voor NatuurVrienden Oostende en verenigt
op een vrijbliivende manier mensen die samen van
natuur willen genieten.

De 2°¢ zondag van elke maand verkennen we een stukje
Oostendse natuur. De 4° zondag van elke maand zoeken
we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier
bezoeken we, over 3 jaar gespreid, meer dan 60
verschillende locaties.

NatuurVrienden Oostende

ALLE activiteiten zijn steeds gratis.
Bij carpoolen wordt wel gevraagd een kleine brandstofbijdrage te betalen aan de chauffeur van dienst.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemaild naar alle deelnemers.
Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een blog gestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.
https://nvosite.com/

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- Zondag 23 februari : eerste bloeiers in de Fonteintjes (Blankenberge)
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse : 09u10 of 14ul0 aan de tramhalte Duinse Polders / Kustlaan 201 / Blankenberge

- Zondag 08 maart : wandeling langs de Grote Keignaert en door het Ouatbosje
Start om 09u00 of 14u00 op de parking van de rolschaatspiste / Egelllaan / Zandvoorde (Oostende)

- Zondag 22 maart : wandeling over de Vesten van Brugge
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse : 09u10 of 14ul0 op het stationsplein thv de kiss-and-ride zone / Brugge

- Zondag 05 april : poelenonderzoek ‘t Schorre
Deze activiteit werd een weekje vooruit geschoven tov de oorspronkelijke planning
Start om 09u00 of 14u00 : fietsenstalling van de Kinderboerderij / Leffingstraat 599 / Oostende

- Zondag 26 april : daguitstap Noord-Frankrijk (Leffrinckhoeke en Sint-Winoksbergen)
RV carpoolers om 08u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse AM : rond 09ul5 op het rechtereinde van de Digue Europlage / Leffrinckoucke
Ter plaatse PM : rond 13u30 midden op Place de la République / Bergues

Weer of geen weer, er wordt altijd op de voorziene plaats en op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een
klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte@proximus.be

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



https://nvosite.com/
mailto:jan.vanhoutte@proximus.be
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Waar men gaat langs Vlaamse wegen... komt men NVO-ers tegen.
Korstmossen op een grafsteen, bloeiende planten in de duinen,
aanspoelsels op het strand, niks is ons te klein of te obscuur...
alhoewel een mens op den duur zou gaan "tjoerrelen" van al die
soorten en hun soms merkwaardige namen en leefwijzen
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Met de klok mee linksboven te beginnen :

- ook in de duinen kun je paddenstoelen vinden, dit is (misschien) de
Vaalpaarse schijnridderzwam

- Zebra-anemonen zitten in principe vast op rotsen maar deze zit
vreemd genoeg op een kolonie Breedbladig mosdiertje

- Abeel (spec.) is goed herkenbaar aan de ruitvormige lenticellen

- inheems? ontsnapt? verwilderd? dit is in ieder geval Wit vetkruid

- De rokende schoorsteen van de Gesteelde stuifbal scoorde goed bij
de (jongste) NVO-ers
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Zalig zijn de uitgewaaiden want zij zullen eeuwige
NVO-roem verwerven... Vooral de laatste foto toont
mooi het stuivende zand. Heel wat van dat zand komt zo
in de haven van Oostende terecht. Dan weten de
baggeraars ook wat gedaan (als ze niet bezig zijn met
zandopspuitingen tenminste).
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Voor iedereen een beker warme en heel lekkere
Winterpostelein-soep. We zijn nu al benieuwd wat het
volgende proevertje wordt :)

Paul vertelt over de grootste garnaal die hij ooit gevonden heeft... de
blik van Carine verraadt duidelijk dat ze het maar visserslatijn vindt.

Weer of geen weer... we fabriceerden toch weer mooie
herinneringen... nog vele jaren kunnen we vertellen over
die fameuze wandeling toen we Ciara trotseerden...

en over die gigantische garnaal natuurlijk... al is die op de
foto rechts blijkbaar al heel wat gekrompen.
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