
Beste natuurvrienden, 

Af en toe zoeken we het met NVO toch eens iets verderop en zo reden we deze keer een 35 minuutjes 

(sommigen “ietsje” langer via Pervijze) naar Woumen waar een mooi natuurgebied op ons lag te wachten. Het 

weer was niet schitterend, heel grijs maar wel droog en niet veel wind dus je hoort ons niet (veel) klagen. Goed 

ingeduffeld en sterk gemotiveerd wandelden 24 NVO-ers (13 AM en 12 PM) op zondag 25 november door het 

natuurgebied De Blankaart. Dit overstromingsgebied van de IJzer staat vooral bekend om zijn grote 

waterpartijen met daarop en daarrond heel wat water- en andere vogels. 

Startend op de ruime parking kom je al vlug bij het kasteeltje waarin het bezoekerscentrum De Otter te vinden 

is. Bij dit kasteel hoort ook een kasteelpark met vijver (en daarin een “prachtige” ijsbeer-otter). Dit zorgt voor 

variatie tijdens de wandeling maar de hoofdattractie blijft natuurlijk de gigantische waterplas die een 

overblijfsel is van een middeleeuwse turfwinning. 

Trouwens, de zwarte boomstammen die we links en 

rechts in het park zagen liggen zijn bij 

natuurinrichtingswerken in en rond die turfwinning 

gevonden. Het zijn veeneiken, bomen die al duizenden 

jaren in het veen lagen, vandaar de zwarte kleur (bedankt 

voor de info, Wim). 

Na een 20 minuutjes stappen, met onderweg wat 

paddenstoelen en zangvogels, kwamen we bij de eerste 

kijkhut. De NVO-ers hadden zich perfect verdeeld over ochtend- en namiddagwandeling (waarvoor dank) en zo 

pasten we allemaal netjes in de hut. Het grijze, mistige weer maakte het waarnemen iets moeilijker dan 

verwacht maar toch viel er veel te zien. Tijdens deze wandeling kregen we vele duizenden vogels te zien die op 

de plas ronddobberden. Er wordt wel eens gezegd dat je goed bezig bent als je van elke natuurwandeling 2 of 3 

soorten zo kan inprenten dat je ze nooit meer vergeet. Dat zullen op deze wandeling dan zeker wel de fluitende 

Smienten en de rondjes draaiende Slobeenden geweest zijn. Maar het bleef niet bij deze twee soorten, tijdens 

de wandelingen hebben we 38 vogelsoorten benoemd. Voeg daarbij nog de 10 paddenstoelen-soorten, 

waarvan 5 nieuwe waarnemingen voor NVO, en je hebt meer een goedgevulde activiteit. 

We hebben er niet veel van gemerkt maar in minder droge jaren is het volledige gebied flink drassig. Daarom 

loopt een groot stuk van de wandeling over verhoogde plankenpaden. Zo bereik je nog een kijkwand en een 

tweede kijkhut. Vooral die kijhut viel in de smaak omdat je vanuit een hoge positie een andere kijk hebt op de 

natuur. De groep Staart-, Pimpel-, en Koolmezen die ’s morgens vlak voor de hut kwam paraderen was een 

mooi extraatje. Ook het wilgenbroek (= moeras) was wel 

iets bijzonders dat je niet zomaar overal zult vinden. 

Meestal lukt het wel om na de wandeling ergens een 

(min of meer) gastvrije afspanning te vinden om een 

uurtje na te praten. Deze keer bleek dat heel moeilijk te 

worden maar met veel geluk vonden we uiteindelijk toch 

plaats en wat bleek... we hebben zelden beter gezeten en 

we werden zelden zo vriendelijk bediend. Een dikke 

danke dus aan de mensen van Bistro Nicolaas op de 

markt van Diksmuide. Jammer dat we niet meer 

activiteiten hebben in de buurt anders was de kans groot dat het de NVO-stamkroeg werd.  

Hoe zit het ondertussen met onze soortenlijstjes?. Wel, dit jaar hebben we al 592 verschillende soorten 

benoemd. Ook het totaal (sedert begin 2017) blijft steeds wat aandikken, de teller staat nu op 730 

verschillende soorten. Van al die soorten werden er ondertussen reeds 529 (minstens éénmaal) met een foto 

en wat uitleg in de verslagjes gezet. De schitterende vogel-, zwam- en andere foto’s die werden doorgestuurd 

vullen opnieuw 7 extra pagina’s achteraan dit verslag. Die foto’s werden tijdens de wandeling gemaakt door 

PaJa, NaGi, JeDi, WiVe, RolAn en DiNo (bedankt voor het doorsturen). Alle vorige verslagjes kan je ook steeds 

nalezen op onze site https://nvosite.com 

https://nvosite.com/


 

Eendensoorten uit elkaar houden lijkt voor beginners nogal moeilijk. 
Gelukkig hebben alle soorten specifieke kenmerken die je van ver 
kunt herkennen. Bij deze Smienten zijn dat: een witte streep op de 
zijkant, een zwarte achtersteven, een roodbruine kop met gouden 
streep over het voorhoofd. Helaas gelden die kenmerken enkel voor 
de mannetjes, de vrouwtjes zijn (o verrassing) een pak moeilijker. 
(foto : waarnemingen.be) 

Meeuwen leven aan de kust... of dat zou je toch denken. In Vlaanderen 
leeft een soort die je zelden aan de kust zult zien maar in de polders 
des te meer. Deze soort lijkt op het eerste zicht op een Zilvermeeuw 
maar ze is een stuk kleiner en vooral het donkere oog valt van ver op. 
Deze Stormmeeuw heeft ook grijs-geel-groene poten maar dat is al 
veel moeilijker te zien, zeker van op afstand. (foto : waarnemingen.be) 

Hoera, eindelijk komt nog eens een wild zoogdier in zicht. Zo 
duidelijk als op deze foto kregen we de Rode eekhoorn niet te zien 
maar toch duidelijk genoeg om zeker te zijn van onze waarneming. 
In Oostende hebben we ze jammer genoeg (nog) niet alhoewel er 
wordt gehoopt dat ze ooit in het Stadsrandbos zullen te vinden 
zijn.(foto : waarnemingen.be) 

Op een oude boomstam vonden we grote groepen van deze kleine 
"speldekopjes". We hadden geen flauw idee van wat het zou kunnen 
zijn maar tijdens het bladeren door de Paddenstoelen-veldgids deel 
II passeerde een foto die er wel erg hard op lijkt. Daarom gaan we 
voor Beukenkorrelkopje... en nu maar hopen dat de experts van 
waarnemingen.be dat zullen goedkeuren.(foto : waarnemingen.be) 

Tussen de vele Smienten en Slobeenden zaten ook wel wat andere 
soorten, zoals deze Bergeenden. Op de foto zie je een koppeltje, het 
mannetje is flink groter dan het vrouwtje , zijn snavel is feller rood 
en bovenop de snavel staat een duidelijke knobbel. De naam 
Bergeend verwijst naar het feit dat de vrouwtjes zich ver-berg-en om 
te broeden, bvb in oude konijnenholen.  (foto : waarnemingen.be) 

De Canadese gans werd in de 18e eeuw ingevoerd voor de jacht 
maar ook als siervogel. Het zijn inderdaad mooie vogels maar 
tijdens het broeden zijn ze flink agressief tegen onze inheemse 
watervogel-soorten. Om de aantallen te beperken worden de 
eieren van deze exoot geschud of worden de vogels tijdens de rui 
(dan kunnen ze niet vliegen) samengedreven en ge-euthanaseerd.  
(foto : waarnemingen.be) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar deze is dan wel weer echt van hier: de Krakeend. Bij het 
mannetje valt vooral de zwarte achtersteven op. Van op afstand 
lijkt het verenpak verder gewoon egaal grijs maar van dichterbij zul 
je merken dat het in feite prachtig "gepareld" is. Hoe dichter, hoe 
mooier geldt trouwens voor heel veel vogelsoorten. (foto : JaVa) 

Nog zo'n exoot die uit collecties ontsnapte en ondertussen al met 
enkele duizenden in de Vlaamse natuur te vinden is : de Nijlgans. 
De donkere vlek rond het oog kun je van heel ver herkennen. 
Omdat ze ook in holen in bomen broeden nemen ze daar de plaats 
af van onze eigen holenbroeders die het toch al moeilijk hebben. 
(foto : waarnemingen.be) 

Klimop is een 
inheemse plant die 
wel 30 meter hoog 

kan worden en 
daarbij dan stevige 

stammen kan 
vormen. De boom 
heeft er geen last 

van maar het extra 
gewicht en de 

groenblijvende 
bladeren kunnen er 

wel voor zorgen 
dat de boom in de 

winter gemakke-
lijker omwaait.  

(foto : 
waarnemingen.be) 

Als je heel veel 
(teveel?) naar 

foto's van soorten 
kijkt blijft er af en 

toe toch iets 
hangen. Voor alle 
NVO-ers was het 

de eerste keer dat 
we deze zwam te 
zien kregen maar 

er was een 
vermoeden dat het 

de Harslakzwam 
zou kunnen zijn. 

Zalig om dan 
achteraf te merken 

dat dat inderdaad 
blijkt te kloppen. 

(foto : PaJa) 

Klein maar dapper... 
dat kun je van een 

Winterkoninkje wel 
zeggen. Ondanks zijn 

heel kleine 
afmetingen heeft hij 

één van de luidste 
liedjes onder de 

bosvogels. 
Trouwens... de 

puristen schrijven 
tegenwoordig 

Winterkoning als 
soortnaam... tja... 

(foto : JaVa) 
Niet gezien maar wel vaak gehoord... de Vlaamse gaai. Jaja... ik 
weet het wel... die "Vlaamse" werd geschrapt. Maar nu men merkt 
dat het onder vogelaars toch gewoon Vlaamse gaai blijft zijn er toch 
weer plannen om die naam weer als juiste soortnaam te gebruiken. 
Maar wie supercorrect wil zijn (en zo ken ik er wel een paar) die 
noteert Gaai als soortnaam (wat een circis zeg... oei, sorry, ik 
bedoel circus)  (foto : waarnemingen.be) 



Deze activiteit gemist???   Geen probleem!!! 

Er is (zoals steeds) een herkansing mogelijk want op zondag 09 december staat er opnieuw een 
boeiende natuurwandeling op de kalender.  
Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder. 

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort 
 

                                                       Jan Vanhoutte  
                       

Wandelingen in de nabije toekomst : 
 

Sinds begin 2017 organiseert NVO elke maand 2 natuuractiviteiten. 
NVO staat voor NatuurVrienden Oostende en verenigt op een 
vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten. 
 

De 2e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse 
natuur. De 4e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, 
wat verderop. Op deze manier hopen we in 2 jaar tijd iets meer dan 
40 verschillende locaties te bezoeken. 
 

ALLE activiteiten zijn steeds gratis. 
Bij carpoolen wordt wel gevraagd een kleine brandstofbijdrage te betalen aan de chauffeur van dienst.  
 

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemaild naar alle deelnemers. 
Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd. 
 

Er werd ook een blog gestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn. 

https://nvosite.com/ 
 

 

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) : 
 

- Zondag 09 december : winterwandeling op het Klein Strand 
Start om 09u00 of 14u00 aan de voet van het Zeeliedenmonument / Zeeheldenplein / Oostende 
 

- Zondag 23 december : wandeling op het strand van De Panne 
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende 
Ter plaatse : 09u10 of 14u10 hoek van Dynastielaan en Schuilhavenlaan / Dynastielaan 48 / De Panne  
 

- Zondag 13 januari : jaaroverzicht : terugblik op 2018, vooruitkijken naar 2019 
09u00 : Workshop gebruik excelbestanden en internetsites + jaaroverzicht NVO+ 
14u00 : kleine Spuikomwandeling + Jaaroverzicht NVO (met “bakselbuffet”) 
Locatie : ontmoetingscentrum De Ballon / Mansveldstraat 9 / Oostende 
 

- Zondag 27 januari : wandeling langs de IJzermonding in Nieuwpoort 
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende 
Ter plaatse : 09u00 of 14u00 einde Halvemaanstraat (voorbij restaurant Vierboete) /  Nieuwpoort 
 

- Zondag 03 februari : strandjutten op de Oostendse oosteroever 
Start om 09u00 of 14u00 aan de voet van de Vuurtoren / Buskruitstraat / Oostende 
Opgelet deze activiteit werd een weekje vooruitgeschoven op de kalender 
 

- Zondag 24 februari : wandeling door de Uitkerkse Polder 
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende 
Ter plaatse : 09u10 of 14u10 bezoekerscentrum Groenwaecke / Kuiperscheeweg 20 / Blankenberge  
 
 

  Weer of geen weer, er wordt altijd op de voorziene plaats en op het voorziene uur gestart   
 

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein 
mailtje terug te sturen. 
 

Je kunt me steeds bereiken via mail op  jan.vanhoutte@proximus.be 
 (ook opmerkingen, vragen, verbeteringen... zijn steeds meer dan welkom via mail) 
 
 

https://nvosite.com/
mailto:jan.vanhoutte@proximus.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle begin is 
moeilijk...  
"da blauw ier is 
woater... da 
groen... is euhm... 
ja allé dat is 
wadanders hee" 
(foto : NaGi) ondanks het grijze weer trekken we gemotiveerd op stap  (foto : JeDi) 

zo'n insectenhotel 
is niet alleen een 
mooie steun aan 
onze solitaire bijen 
maar kan ook heel 
decoratief zijn. 
(foto : NaGi) 

Hier en daar zijn nog altijd paddenstoelen te vinden... maar de 
naam erop plakken lukt zeker niet altijd.  (foto : JeDi) 

Opnieuw kruiste een jonge Bruine kikker ons pad... het 
wordt stilletjesaan een gewoonte   (foto : NaGi) 

en ook deze 
Berkenzwam 

hebben we wel 
eens eerder 

gezien maar hier 
stonden een paar 

bomen er echt vol 
mee.(foto : DiNo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangekomen in de eerste kijkhut werden de optische hulpmiddelen 
bovengehaald... een verrekijker is tijdens het vogelkijken echt 
onmisbaar... de nieuwere modellen zijn trouwens niet erg groot en 
niet erg zwaar meer...  (foto : WiVe) 

... maar dat geldt natuurlijk niet voor wie liever een groter kanon 
gebruikt.... (yes, sometimes size does matter)   (foto : NaGi) 

Ondanks het mistige weer werden toch nog bruikbare foto's 
geproduceerd... zoals hier van een groep Smienten, 3 mannetjes en 
3 vrouwtjes   (foto : DiNo) 

en wie goed zocht vond ik ook andere soorten in veel kleinere 
aantallen... zoals deze Wintertalingen, 3 mannetjes en 1 vrouwtje   
(foto : DiNo) 

Na de kijkhut trekken we weer verder (foto : JeDi) 

Er zijn dit jaar 
geen massa's 

paddenstoelen... 
maar wie zoekt 

die vindt...  (foto 
: NaGi) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de boomstam een grote groep Poederinktzwammen... één van 
de 20 soorten Poederinktzwammen wel te verstaan    (foto : PaJa) 

Als je ze van wat dichterbij bekijkt zie je waar ze hun naam 
vandaan halen   (foto : NaGi) 

Telkens wanneer je een bocht in het parkoers tegenkomt is het 
beter even te wachten en dan voorzichtig verder te stappen... Wie 
weet wat daar om de hoek te zien is?...    (foto : JeDi) Iets verderop vonden we een paddenstoel met mooie paarsroze plaatjes... 

het zou wel eens de Gewone hertenzwam kunnen zijn   (foto : RolAn) 

Wat zien we vanop het bruggetje?   (foto : NaGi) wel... onder andere dit mottige ding dat blijkbaar een Otter 
moet voorstellen... amaai...   (foto : JeDi) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deze Roodborst kwam ons van heel dichtbij bekijken   (foto : JeDi) 

Af en toe wordt er ook wel naar boven gekeken want daar valt ook  
wat te zien ...   (foto : JeDi) 

Visserslatijn... de gids vertelt over de grootste paddenstoel die hij 
ooit gezien heeft...  (foto : JeDi) 

... bijvoorbeeld deze Blauwe reiger die het aan-de-sloot-zitten 
even beu was   (foto : JeDi) 

Deze Grote zilverreiger beantwoordt dan weer wel aan onze 
reiger-gedrag-verwachtingen    (foto : JeDi) 

Oog voor detail levert vaak mooie foto's op...  waterdruppels 
bengelen aan de bessen van Gelderse roos   (foto : JeDi) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

we wandelen 
door een stuk 

wilgenbroek... in 
nattere jaren 

houdt het 
plankenpad hier 
je voeten droog     

(foto : NaGi) 

De gids dwaalt 
van het rechte 

pad af 
(foto : PaJa) 

We zijn geen 
natuurvandalen 
... deze zwam 
lag al los op de 
grond.... jammer 
dat iemand 
anders het 
nodig vond om 
deze los te 
maken van de 
boom waarop 
hij nog jaren 
had kunnen 
doorgroeien.   
foto : JeDi) 

De ingeving van het moment bleek achteraf te kloppen... dit is de 
Harslakzwam   (foto : PaJa) 

De tweede kijkhut is zeker ook de moeite waard.... door de extra 
verdieping krijg je een mooi zicht op de plas en op de oevers  
 (foto : JeDi) 

We kwamen ogen tekort... we zagen, zonder overdrijven (geen 
visserslatijn dus), duizenden vogels op en rond het water....  
(foto : WiVe) 



Afsluitend woordje uitleg. Mieke schrijft alvast de 

bestelling op voor de nabespreking.  (foto : NaGi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slobeenden draaien vaak rondjes en maken zo een soort draaikolk 
die slijk van de bodem omhoog brengt, daarin zoeken ze dan hun 
eten. Hier demonsteren ze die techniek met enkele honderden 
tegelijk.    (foto :  PaJa)  

ver weg maar door de donkere oogvlek goed herkenbaar : 
een Nijlgans   (foto : DiNo) 

Misschien wel de mooiste waarnemjng van de dag, en misschien 
ook wel de mooiste foto... een meesjes-mix kwam vlak voor de 
kijkhut door de struiken huppen.... de Staartmeesjes zijn daarbij de 
publiekslieveling   (foto : JeDi) 

Af en toe komt de gidsmap nog eens boven om het een en ander te 
verduidelijken of te herhalen.... (foto : JeDi) 

Het zit erop... weer een NVO-wandeling voorbij... eind november 2020 
komen we hier terug... dat is dus nog even wachten.... 
(foto : jeDi) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het lijkt wel de 
vergadering van 

één of ander 
kernbestuur.... 

niets van... 
gewoon een 

groep vrienden 
die een uurtje 

gezellig samen 
zijn   (foto : 

NaGi) 

Vlug nog een nieuwe vogelsoort noteren voor onze  
NVO-soortenlijst.... jaha, het werk van een lijstjes-nerd is 
nooit gedaan hee...   (foto : NaGi) 

Het mag ook al eens meezitten (alhoewel 
we met NVO zeker niet mogen klagen)... 
puur toevallig landen we op een 
superlocatie 
(foto : PaJa) 

 een zalige afsluiter...  ook in de namiddag trouwens, maar daarvan zijn geen bewijsstukken...  (foto : WiVe) 


